Essays

In de Hannah Arendt Lezing van Dirk De Schuitter is de centrale
stelling dat de opdracht van de politiek opnieuw geformuleerd moet
worden na een eeuw vol totalitair geweld en bureaucratie. In zijn
analyse van de politiek sluit De Schutter nauw aan bij de grote
thema'’s uit de filosofie van Arendt.

Citaat uit de Hannah Arendt Lezing:

“Waarom is er eigenlijk iemand en niet veeleer niemand?’ vraagt
Arendt. Ze richt deze kritische pijl op het hedendaagse politieke
regime: de bureaucratie. Ze heeft voor dit regime een
afschrikwekkende naam bedacht: het niemandsbewind. De
bureaucratie stelt niemand verantwoordelijk en toont zo haar
onmenselijke, meedogenloze wezen.”

In de geest van Hannah Arendts pleidooi om in de politiek en het
denken de cultuur van het gesprek hoog te houden, reageren Hans
Achterhuis, emeritus hoogleraar Algemene Wijsbegeerte, en Erik
Borgman, hoogleraar-directeur van het Heyendaal Instituut, op de
ideeén van Dirk De Schutter. In een afsluitend essay krijgt De
Schutter de gelegenheid tot een weerwoord.

De opdracht van de politiek verschijnt naar aanleiding van de
Hannah Arendt Lezing, een initiatief van het Soeterbeeck Programma
en het Heyendaal Instituut van de Radboud Universiteit Nijmegen.



