
Ooit was het individualisme het grootste goed van de moderne mens, nu lijkt het ons grootste 

probleem: we willen vrij zijn, maar onze hebzucht dwingt ons in een economisch keurslijf; we 

willen authentiek zijn, maar de omgeving bepaalt in belangrijke mate onze identiteit; we willen 

betrokken zijn, maar onze digitale wereld weerhoudt ons van werkelijk contact. Hoe kunnen 

we het tij keren? 

Jan-Hendrik Bakker pleit voor een herwaardering van afzondering in stilte, een toestand die in 

onze tijd wordt beschouwd als zonderling, zielig en ongezond. Maar, zo stelt Bakker, kijk naar 

belangrijke schrijvers en filosofen als Kierkegaard, Nietzsche, Baudelaire, Merton en Thoreau, 

die afzondering en stilte juist opzochten om er kracht uit te putten, om te protesteren tegen 

economische verspilling en weerwerk te leveren aan vervreemding en verlies van privacy. 

Je afzonderen is tegenwoordig moeilijker dan ooit, en daarom juist zo essentieel. 

In stilte laat zien dat afzondering dé manier is om onze individuele waarden te herijken. 

 

Over Grond: 

‘Bakkers aanstekelijke boek biedt onverwachte inzichten.’ — de Volkskrant 

Jan-Hendrik Bakker (1953) studeerde filosofie, psychologie en literatuur en promoveerde in de 

wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Als journalist werkte hij voor de Haagsche Courant. De afgelopen vijftien jaar schreef hij 

voornamelijk over literatuur en filosofie, onder andere voor tpo Magazine. Eerder verscheen 

Grond. Een pleidooi voor aards denken en een groene stad. 

 


