
‘Door het lezen van dit boek kunnen nieuwe ideeën ontstaan; vastgeroeste 
denkpatronen worden losgemaakt en onverwachte dimensies ontsloten.’ 
Die Zeit 
 
Gedachte-experimenten zijn al meer dan tweeduizend jaar het gereedschap van de 
filosofie. Ze helpen immers bij het vinden van antwoorden op fundamentele 
levensvragen. De grote filosofen hebben zulke gedachte-experimenten ontwikkeld 
om onderwerpen als ethiek, vrijheid en rechtvaardigheid te verkennen. Hoe zou ons 
leven eruitzien als we onsterfelijk waren? Stel dat mijn buurman en ik van hersenen 
zouden ruilen, wie zou dan waar wonen? Hoe kan een hond die aan een ketting ligt 
gelukkig zijn? Je begint na te denken en wordt gegrepen door de filosofie. 
Yves Bossart heeft de belangrijkste gedachte-experimenten verzameld, inzichtelijk 
beschreven en van commentaar voorzien, en hij weet de lezer te verleiden om zelf 
antwoorden te bedenken. Origineel en goed onderbouwd. 
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