Of je nu manager bent van een groot, middel- of kleinbedrijf, zzp’er of gewoon thuis verantwoordelijk
voor je eigen leven; dit boek is voor jou. Het is maar een klein boekje dat je een klein zetje in de rug
kan geven bij het vinden van je toekomstige ik. Het geeft je een waardevol, filosofisch onderbouwd
advies. De clou is om in te zien dat de echte uitdaging voor plannende wezens zoals wij geen kwestie
is van overleven in een onzekere wereld, maar eerder een kwestie is van goed omgaan met je eigen
principieel onvoldoende bepaalde identiteit.

‘De filosoof in jou weet wel beter. Je hebt nu even geen behoefte aan strategische
toekomstscenario’s, heldere risicoanalyses, stroomdiagrammen of stappenplannen. Je moet nu iets
anders. Je moet nadenken. Je hebt behoefte aan een filosofisch toekomstscenario. Dat lijkt
verrassend veel op een filmscenario waarin verschillende aflopen mogelijk zijn. Zet je verbeelding aan
het werk, maak goede filmscénes van je toekomstige leven en kijk.

Zie je het al voor je?’

Jan Bransen (1958) is hoogleraar filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Met Laat je niets wijsmaken won hij de Socrates Wisselbeker, de prijs voor het meest prikkelende
filosofieboek. Ook zijn Word zelf filosoof, onlangs heruitgebracht bij ISVW uitgevers, was
genomineerd voor deze prijs. Daarnaast publiceerde hij onder meer Filosofie en Ironie, Drie modellen
van het menselijk handelen en Je brein of je leven. Hij is oprichter van het tijdschrift Philosophical
Explorations en columnist van iFilosofie.



