* Waar hangt ons geluk van af?
* Bestaat toeval?
* Bestaat de vrije wil?
* Hoe leren we accepteren?
* Wat is ware deugd?
* Hebben we elkaar nodig?

* Is medelijden altijd goed?
En nog 100 andere vragen.

De beste inleiding op de filosofie van Spinoza:
107 vragen die ons allemaal bezighouden
en 107 antwoorden van Spinoza:
beknopt, helder en toegankelijk.

Van Jan Knol verschenen eerder bij
Uitgeverij Wereldbibliotheek over Spinoza:
En je zult spinazie eten, Spinoza’s intuitie en
Spinoza uit zijn gelijkenissen en voorbeelden.



