
Net als Socrates heeft de Afrikaanse filosoof Orunmila een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de filosofie. Beiden leefden rond dezelfde tijd en hebben zelf geen 
woord op papier gezet. Waarom weten we dan wel van het bestaan van Socrates, 
maar niet van Orunmila? 
 
Dit is kenmerkend voor onze kennis van Afrikaanse filosofie. Filosofische stromingen 
ontstaan vaak tegelijkertijd, maar niet alle kennis blijft even toegankelijk. Sophie 
Oluwole toont in dit baanbrekende boek hoe Orunmila als filosoof uit de 
geschiedenis verdween. Ze beschrijft de overeenkomsten en fundamentele 
verschillen in het gedachtegoed van Socrates en Orunmila. 
 
Orunmila gaat ervan uit dat verschillende elementen elkaar aanvullen en niet 
oppositioneel zijn. 
 
Oluwole laat zien wat beide filosofen ons kunnen leren over onderwijs, politiek en 
bestuur en wat we daar nu praktisch aan hebben voor thema’s als democratie, 
sociale relaties en leiderschap. Bovenal toont ze aan dat ook Afrika een rijke 
filosofische traditie heeft. 
 
SOPHIE BOSEDE OLUWOLE (1935) is een invloedrijke Nigeriaanse filosoof, die 
een groot aantal boeken heeft geschreven. In 2014 was zij een van de G8-filosofen 
van Filosofie Magazine, samen met o.a. Zygmunt Bauman, Peter Sloterdijk en 
Damon Young. 
 
‘Oluwole’s boek is belangrijk omdat ze zo uitzonderlijk doortastend deuren 
opengooit, en toegang geeft tot oorspronkelijke Afrikaanse kennis.’  
- THE GUARDIAN (NIGERIA) 
 


