
Bestaat er zoiets als aardse mystiek - een levensbeschouwing die niet zweverig is en die in harmonie 
is met het redelijke denken? Filosoof Arnold Ziegelaar betoogt van wel. 
In de loop van de geschiedenis hebben tal van filosofen verslag gedaan van eenheidservaringen, 
kosmische ervaringen of ervaringen van tijdelijke eeuwigheid. 
Ze verwerkten deze ervaringen in hun filosofie van de levenskunst. 
Vrijwel alle grote denkers hadden oog voor wat Ziegelaar ‘het bestaansmysterie’ noemt. Klassieke 
denkers keken verwonderd naar de kosmos, terwijl moderne denkers het bestaansmysterie proberen 
te naderen met termen als existentie, authenticiteit en moraliteit. Voortbouwend in deze traditie 
ontwikkelt Ziegelaar een kleine filosofie van de verwondering. 
  


