en niemand is niet bang.” (Hans Andreus)

De grote rol die de angst speelt in het leven van mensen, in het groot en in het klein, is belangrijk en
actueel genoeg om serieus genomen te worden. De manier waarop dat in Het begrip angst van
Vigilius Haufniensis gebeurt is weergaloos. Maar het is, zacht uitgedrukt, geen simpel boek, ook al
noemt de schrijver het zelf ‘een simpele psychologische overweging’. Menig lezer heeft het idee
gehad zijn tanden erop stuk te bijten.

Deze leesgids is bedoeld als een handreiking. Er wordt uitleg gegeven over de opbouw van het boek
en het belang dat de schrijver hecht aan de psychologie. Daarnaast is er een leidraad, die stap voor
stap de stof van het boek indeelt en volgt. Vervolgens wordt op enkele onderwerpen nog wat nader
ingegaan. En ten slotte zijn er verklarende noten bij de tekst, en een register.

Eerder verschenen in deze vorm: De herhaling, door de pseudonieme schrijver Constantin
Constantius, vergezeld van een leesgids Kierkegaard en De herhaling.



